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Hedendaagse
Delftse kunst

In de tentoonstellingsreeks ‘Delftse meesters van nu’ kiest een hedendaagse
kunstenaar uit Delft een eigen werk uit de museumcollectie en voegt daar een
willekeurig ander werk uit de collectie aan toe. Aan de hand van deze keuze
vertelt hij in een filminterview over zijn oeuvre en techniek. Na Jaap van den =
Ende is het de beurt aan schilder Henk Molenaar. Uit de collectie koos hij
Noordzee (1991) en voegde daar zijn Ode aan Jan Schoonhoven (2012) aan
toe, een lofzang op een andere Delftse meester. De serie vervolgt met de keuze
van Erik Pape (9 augustus t/m 1 november), Chris Dagradi (1 november t/m 10
januari) en Christina Linaris-Coridou (10 januari t/m 10 maart).

Delft, Museum Het Prinsenhof; tot en met 9 augustus; MK gratis;
015-2602358; www.prinsenhof-delft.nl

Henk Molenaar, ‘Noordzee’, 1991, Delft, Het Prinsenhof
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Stanley Kubrick |
De tweede tentoonstelling in het nieuwe Eye is gewijd aan Stanley
Kubrick (1928-99), misschien wel de belangrijkste regisseur van de
twintigste eeuw. De Amerikaan begon in de jaren veertig aanvanke-
lijk als fotograaf voor Look Magazine, waar hij een filmproducent
ontmoette. Kubrick kreeg de opdracht om twee korte documentaires
te maken. Na zijn eerste twee speelfilms, die hij zelf financierde,

raakte MGM geinteresseerd en vertrok hij naar Hollywood. Als een

van de weinigen leverde Kubrick klassiekers af in verschillende gen- v
res, zoals 2001: A Space Odyssey (science fiction), A Clockwork Orange José Bedia, La llegado del (ri’sto’, 1989-2011
(thriller), The Shining (horror) en Full Metal Jacket (oorlogsfilm). Toch
zijn de films thematisch verwant en tonen ze allemaal een sombere

kijk op de wereld. Op de tentoonstelling staan objecten uit het privé-

Op de grens

archief van de regisseur centraal, waaronder foto’s, objecten en brie-

ven. Zijn films zijn te zien in de filmzalen.
Amsterdam, Eye; tot en met 9 september; tentoonstelling:
MK gratis; 020-5891400,; www.eyefilm.n/

Stanley Kubrick, ‘The Shining’, 1980, filmstill

‘Common Spirits’ toont werk van de Cubaans-Amerikaanse
kunstenaar José Bedia (1959) en de Nederlander Hans
Lemmen (1959). Beide kunstenaars leven tussen twee cul-
turen: Bedia verhuisde van Cuba via Mexico naar Amerika
en Lemmen woont inmiddels al jaren in Belgié. Uit de teke-
ningen en schilderijen van beide kunstenaars spreekt dan
ook een interesse in cultuurverschillen en antropologie.
Bedia is beinvloed door Afro-transatlantische gebruiken uit
zijn land van herkomst maar bestudeert ook de indianen-
cultuur van de Sioux, de Yaqui en de Cherokee. Lemmen
richt zich op de Nederlands-Vlaamse grensstreek en speelt
in op de geschiedenis van het landschap. Bedia wil met zijn
werk een proces van historische gerechtigheid in gang zet-
ten, waarbij de periferie aan belang wint ten opzichte van
het centrum en Lemmen wil de ‘onttovering’ van de wereld
teruggdraaien.

Sittard, Het Domein; tot en met 26 augustus; MK gratis;
046-4513460; www.hetdomein.nl



